


Lees hier het hele interview!

Jij bent gestart als lid bij JongNL gestart? Hoe ben je daar terecht gekomen?

“Door Siem Stroucken. Hij kwam toen ik 12 jaar was bij ons thuis, vragen of ik lid wilde
worden van JongNL. Omdat ik in een gehucht woonde, daar was de omgang met de rest
van de jeugd niet zo denderend. Zij dachten op een andere manier dan wat ik deed. En
zo heb ik de keuze gemaakt om bij JongNL Beesel te starten. Ze zeiden direct het uniform
kost zo veel. Die heb ik ook direct moeten kopen. Zo is mijn verhaal gestart”.

Toen bestond JongNL Beesel pas 2 jaar?
“Klopt, dit was 1948 en ik ben in 1950 gestart”.

Wat zijn de mooiste dingen die je de afgelopen 75 jaar hebt meegemaakt?
“De omgang in het begin met je eigen groepje (patrouille). Daar heb ik veel plezier aan
gehad”.

Zijn er bepaalde activiteiten of een kamp waar je graag naar terug kijkt?

“Wat ik erg heb kunnen waarderen is dat je bij JongNL veel leert. Wij waren thuis met 9
kinderen, vader, moeder en een tante. Daar was weinig gelegenheid om je verder te
helpen. Attent maken op wat de wereld is. En op deze manier als je met anderen omgaat
die wat meer ervaring hebben, dan leer je heel veel. Dat heb ik altijd kunnen waarderen.
Dan krijg je andere vrienden, waar je wel goed mee om kunt gaan. En dat was heel leuk”.

Zaten jouw broers en zussen ook op JongNL?

“Nee ik was de enige. Ik had twee zussen en 5 broertjes. Die wilde allemaal niet bij
JongNL. Mijn jongere broer is er een half jaar bij geweest maar hij vond het niet leuk. Dus
hij is snel weer verdwenen”.

Ben je ook lid geweest van andere verenigingen?

“lIk ben bij de voetbalclub begonnen, daarna bij JongNL, ik ben bij de harmonie geweest,
bij de visclub (waarvan 25 jaar secretaris/penningmeester), 25 tot 30 gevolleybalt waar
ik ook in het bestuur zat. En zo nog wat bestuursfuncties gedaan. Bestuur van het
gemeenschapshuis, waar de ouderen actief waren. Maar dit was pas in de latere
periode. Ik was in het verleden altijd bezig en een echt verenigingsmens”.

Wat maakt JongNL zo bijzonder?

“Als je ouder wordt is het heel leuk dat je nog om kunt gaan met jonge mensen.
Waarmee je op een andere manier kunt praten. Daar kun je “Sjtomme kal” tegen doen.
Wat je tegen oudere mensen niet altijd kunt doen. Oudere mensen hebben het alleen
over “Dae is krank” en “Dae hit neet meer zo lank te laeve”. Daar is de jeugd nog niet zo
mee bezig. Daar kun je nog gewone “kal” mee doen. In de avonduren en in het weekend
drink ik nog graag een pilsje met hun. Het contact is de laatste tijd iets minder geworden



door mijn liesbreuk. Onze leidingkamer bij JongNL is ook boven en ik kon de trap niet
meer op. Gelukkig gaat dit nu weer beter”.

Als je kunt terugkijken op de laatste 75 jaar wat is het meeste veranderd?

“Nou, wat ik in het begin jammer vond is dat op het moment dat we met het meisje gilde
zijn samengegaan is dat het uniform is afgeschaft. Dat heb ik altijd zo jammer gevonden.
Als er een bijzondere gelegenheid is dan trek ik hem altijd aan. Het uniform kan ik
gewoon niet missen!”.

Waarom hecht je er zo veel waarde aan?
“Het brengt een beetje stijl terug in het hele gebeuren. Je valt op en je wordt herkend.
Dat heb ik altijd gemist”.

Wanneer is het uniform afgeschaft?

“Precies weet ik dat niet maar vanaf het moment dat de meisjesgilde erbij kwam. De das
werd afgeschaft en toen kregen we een groene stropdas. Alleen de blouse kon je nog
dragen. De kinderen die nieuw waren hoefde geen uniform meer te dragen. Zo ging het
langzaam achteruit en werden wij wat minder herkenbaar. De jassen en truien van nu
dragen ze niet altijd en is niet meer zo typisch als vroeger”.

Waar ben je het meeste trots op als je kijkt naar de laatste jaren, laatste 75 jaren?
“Een ding waar ik heel erg trots op ben, is dat ik 16 jaar was en leider was van een groep
meisjes. Toen gingen wij naar het Spar toernooi. Met de groep waar ik leider van was
maar ik zat zelf ook nog bij een groep. En typisch was, toen werden wij met allebei de
groepen Limburgs kampioen! Het Limburgs bestuur was er natuurlijk niet mee eens.
Want ik had al een gouden ding om. Toen hebben ze het er een tijd over gepraat, maar
toen vonden ze toch dat wij met beide patrouilles Limburgs kampioen mochten worden.
Dat vond ik prachtig!

Enin de begin jaren gingen wij altijd bij de Spar op kamp. Dat vond ik ook prachtig. Daar
hebben wij een keer een bijeenkomst gehad. Wij waren de eerste die in het voorjaar bij
de Spar waren. Toen lagen de matrassen op de grond, maar deze waren zo vochtig...
Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet”.

Hoe lang ben je zelf nog leider geweest? Dat je echt voor de groep hebt gestaan.
“Dat ik echt op de groep heb gestaan is tot 1976. Daarna kreeg ik een andere functie bij
het bedrijf waarvoor ik toen werkte in Venlo. Voor deze functie moest ik veel naar het
buitenland, bijna iedere week. Toen was het niet meer te combineren. Ik heb gereisd
door heel Europa, Midden Oosten, America, Rusland”.

En alle andere functies die je binnen JongNL hebt gedaan?
“Datis vast een hele lijst. Ik heb eigenlijk alles gedaan. Samen met Thei Geraets heb ik



bijvoorbeeld een aantal jaren in het bestuur gezeten. Thei als voorzitter en ik als
penningmeester. En dat ben ik 1976/1977 geweest. Totdat ik de reis functie krijg. Alles
moest toen geschreven worden, toen waren er nog geen computers”.

Wat doe je nu nog voor de club?

“Ik ben nu beheerder van de blokhut. Ik ben nu 29 jaar met pensioen en ik ben nu 27 jaar
beheerder van de blokhut. In de begin jaren heb ik heel vaak ingevallen op avonden als
er een leiding te kort was. Maar dat kon ik op de duur niet meer volhouden. Nu doe ik
alleen nog maar het beheren van de blokhut. Beheerder betekent dat de blokhut schoon
is. Veel ouders hielpen maandelijks mee om de blokhut schoon te houden. ledere dag
als er een groepsbijeenkomst is geweest deed ik de keuken en de toiletten poesten. Ik
ben een hele grote voorstander van hygiéne”.

Wat zou je nieuwe leiding willen meegeven?

“In de beginfase heb ik wel regelmatige cursussen gegeven aan bijvoorbeeld
buitenleven. Maar op een moment konden de leiding dat zelf en hoefde ik hun dit niet
meer aan te leren. Ze moeten het nu allemaal zelf doen. De manier van denken is anders
geworden. Ze denken anders dan dat ik dat zou doen. Jongere mensen moet je daar geen
druk op zetten. Die moeten hun eigen mening kunnen geven en op hun eigen manier op
laten gaan met de jeugd. Ik ben maar een “Aaje”.

Wat zou je JongNL Beesel willen toewensen voor de komende jaren?

“Dat er voldoende leiding komt. Het aantal leiding zou wat hoger mogen. Ze vragen nu
ook al regelmatig de ouders van kinderen om als leiding te fungeren. Dit lukt soms, maar
vaak niet genoeg. Dit geldt ook voor de jeugdleden die 18 jaar zijn, die leider kunnen
worden. Dit lukt bij een enkeling, maar veel ook niet omdat ze naar andere scholen gaan,
verder weg. Gelukkig zijn er nog voldoende vrijwilligers die met speciale gelegenheden
uithelpen bij kampen en bivakken. Dat is heel fijn”.

Op vrijdag 13 maart 2026 is aan Toon de Gouden Waarderingsspeld van JongNL
Limburg uitgereikt. Deze onderscheiding wordt slechts bij hoge uitzondering
toegekend.

JongNL Limburg is bijzonder dankbaar voor de jarenlange betrokkenheid en inzet
van Toon. Al 75 jaar is hij lid van een vereniging, een prestatie die maar weinigen
hem nadoen en die hem tot een voorbeeld maakt voor velen.

Toon, hartelijk dank!



