
 

 
 
Jullie hebben je opgegeven voor de 23ste Moonwalk (DE HEL VAN HET ZUIDEN)  
op 15 en 16 maart 2025 in en rond Gronsveld in Zuid-Limburg!! 
Sjiek dat jullie meelopen. Zeker als het de eerste keer is. Respect! De Moonwalk wordt dit jaar 
georganiseerd in samenwerking met Sint Maartengroep JongNL Gronsveld een afdeling op enkele 
kilometers van Maastricht in het prachtige Heuvelland. De Sint Maartengroep is lang een onderdeel van 
Scouting geweest maar is inmiddels (alweer heel wat jaren) aangesloten bij JongNL Limburg. De 
voorbereidingen voor de Moonwak, de Hel van het Zuiden, zijn in volle gang. Wat we nu al verklappen is 
dat we dit jaar een bijzonder ‘natte’ route hebben in een uniek landschap met veel heuvels, beekjes, 
vergezichten, schilderachtige dorpjes, holle wegen, prachtige bossen en 8 aantrekkelijke en vooral 
uitdagende posten. Na een korte nachtrust staat er zondagmorgen een uitbundig ontbijt klaar en wordt de 
Moonwalk afgesloten. 
 
In deze Moonwalktalk lees je tips en achtergrondinformatie zodat je goed voorbereid aan de 
Moonwalk kunt beginnen. Neem de tijd om een en ander, samen met de deelnemers, goed door 
te nemen. Veel leesplezier! 
 

 
 
  



 

Gronsveld: Een verborgen parel in Zuid-Limburg 
Gronsveld, een charmant dorpje aan de rand van Maastricht, is de perfecte toegangspoort tot een van de 
mooiste natuurgebieden van Zuid-Limburg: het Savelsbos. De ideale plek voor de Moonwalk.  
 
Wat maakt het Gronsveld en het Savelsbos uniek? 
Het Savelsbos is geen gewoon bos. Het gebied staat bekend om zijn bijzondere flora en fauna, oude 
kalkgraslanden en mysterieuze groeven. De ondergrond van mergel heeft een rijke geschiedenis, die 
teruggaat tot de Romeinse tijd. Deze unieke bodem zorgt voor een opvallende biodiversiteit, waaronder 
zeldzame orchideeën, daslook en wilde narcis. Ook vind je hier dassenburchten en verschillende soorten 
vleermuizen die in de mergelgrotten huizen. De eeuwenoude holle wegen die door het bos slingeren, 
maken het landschap sprookjesachtig. Deze paden zijn door de eeuwen heen uitgesleten door reizigers, 
boeren en handelaren. Ze geven je het gevoel terug te stappen in de tijd. Door het lopen van de Moonwalk 
ervaar je dit unieke landschap. 
 
De Moonwalk is een ware beleving 
De Moonwalk voelt als een ontdekkingsreis. De geur van vochtige aarde, het gefilterde licht dat door de 
hoge beukenbomen valt en het geluid van kabbelende beekjes nemen je mee naar een wereld waar 
inspanning, ontspanning en buitensportactiviteiten de boventoon voeren. De Moonwalk is een activiteit 
waar je je even kunt losmaken van de dagelijkse sleur en volledig kunt opgaan in een totale beleving.  
 
Tipje van de sluier 
De Moonwalk 2025 heet niet voor niets de Hel van het Zuiden. Deze Moonwalk is, door de 
hoogteverschillen en de vele modder, zwaarder dan andere Moonwalken. Daar staat tegenover dat de 
bijzondere beleving ervoor zorgt dat de inspanningen de moeite waard zijn en snel vergeten. Onderweg 
kom je een achttal posten met sprekende namen tegen, als: High Tea Sjorren, Stef Stuntpiloot, Morsespel, 
Kimspelen. Laats je maar eens verrassen. En…… bij de posten zijn leuke prijzen te winnen die tijdens het 
ontbijt op zondag uitgereikt worden. 
 
Wat staat je te wachten? 
Aan de Moonwalk nemen zo’n 260 jongeren deel verdeeld over ruim 60 groepjes. Elk groepje bestaat uit 
maximaal 5 personen, waarvan minimaal 1 begeleider. Je staat er dus niet alleen voor! Elke groepje start op 
een andere tijd, vanuit 3 verschillende startposten in Gronsveld. De informatie hoe laat en op welke locatie 
jullie verwacht worden, ontvangt elke leider (waarvan het e-mailadres in PION staat) een week voor de 
Moonwalk in zijn mailbox. De contactpersoon (die is opgegeven bij inschrijving) ontvangt deze informatie 
ook. We vragen erop toe te zien dat alle deelnemers de informatie ontvangen. Bij de startpost levert 
iedereen zijn luchtbed of matje en slaapzak in. Deze worden door de organisatie naar de overnachtings-
plaats vervoerd. De rest van de bagage, inclusief tentje, handdoek, bord en bestek draag je de hele 
Moonwalk, in je rugzak, mee. Zorg dus voor een rugzak die lekker zit. 
 
De Moonwalk bestaat uit verschillende tracks en is zo’n 22 kilometer lang 
Na de uitleg van de startpostmedewerkers ontvang je de eerste ´track´ van de route. Een track is een 
topografische kaart van een gedeelte van de route, waarop de deze staat ingetekend. Een track ‘loopt’ van 
post naar post. Oplettend zijn én goed kunnen kaartlezen is dus een vereiste! Heb je de eerste track in 
bezit, dan kun je op pad. Bereid je voor op een zware tocht van zo’n 20 kilometer, met uitdagende posten 
en véél gezelligheid. Na ruim 6 uurtjes heb je het klusje geklaard, ben je een unieke ervaring rijker en kun 
je, na een lekker stukje pizza en een soepje, jouw puptentje opzetten en moe en voldaan in slaap vallen. 
 
 
Namens het bureauteam van JongNL Limburg en alle vrijwilligers van de Sint Maartengroep uit 
Gronsveld, die de Moonwalk dit jaar mogelijk maken, wensen wij jullie veel succes met de 
voorbereidingen en we zien elkaar op zaterdag 15 maart!  

Léon Hoenen en Paul Ickenroth, vrijwilligers van JongNL Limburg. 


